
En wij waren er alvast klaar voor om op 1 september onze rode loper uit te rollen voor
al onze prachtige vlinders. 
 
Maar de regen gooide roet in het eten. 
 
Dit hield ons echter niet tegen om er alvast een kleurrijke start van te maken.  
Die dag was iedereen ook welkom voor een heerlijk tasje koffie, een lekker stukje cake
en een gezellige babbel. 
Alvast bedankt aan de dames van Ferm die dit in handen namen. 
 
En dan zijn we met veel enthousiasme begonnen aan een schooljaar vol leerrijke en
boeiende activiteiten. 
We waren er met z'n allen klaar voor en er stond reeds heel wat op onze planning. 
 
In ons krantje kan je alvast meegenieten van een aantal van deze activiteiten over de
school heen. 
Bekijk zeker ook de kalender achteraan met de reeds geplande activiteiten voor de
komende periode. 
 
Alvast veel leesplezier 

Ons krantje
Een kind is als een vlinder 

 in de wind 
 De ene vliegt hoog, 

 de ander laag. 
 Maar ieder doet het  
 op zijn eigen manier. 

 Het leven is geen competitiestrijd. 
 Ieder kind is anders, 

 ieder kind is bijzonder, 
 ieder kind is mooi !! 

Onze school, Ursel Nieuwsbrief september - oktober 2023



Op woensdag 20 september kregen het 3e en 4e leerjaar de eer om als eerste de
dementievriendelijke wandeling ‘Ursel Bewandeld’ te doen. Met een knoop in een rode
zakdoek (zodat we het niet zouden vergeten 😉 ) trokken we langs belangrijke
plekken in Ursel. Erfgoed en zintuigen staan centraal in deze wandeling. 

Een Primeur: Ursel bewandeld met 3 en 4



Op maandag 9 oktober hebben de Jules en Nellieklas
een bezoek gebracht aan het bos. Onze kapoenen
genoten van de wandeling en de rust die het bos
ons bracht.  
We wandelden de kabouterwandeling rond de 
Drongengoedhoeve. Heel betrokken zochten onze
 kleuters kleine paddenstoelen onderweg. We
hebben echte paddenstoelen gevonden, maar ook de
 grote paddenstoelen van het kleine kaboutertje dat ons de weg wees.  
Ons fruitmomentje ging door in de vertelhoek van het bos. Juf Sarah vertelde het verhaal van Heksje
Kweetetal die zo dringend moest plassen en maar geen toilet in het bos vond. De kleuters genoten van hun
fruit en het verhaaltje. Hierna was het uiteraard ook plaspauze en haalden we onze potjes boven.  
Tijdens onze wandeling hebben we verschillende vruchten en materialen uit het bos verzameld. Onze
kleuters mochten hun zakje vullen om mee te nemen naar de klas. We kwamen beukennootjes tegen,
takjes, stenen, kastanjes, bolsters en eikels. We namen heel wat leuke blaadjes mee uit het bos om in
onze klas waar te nemen. We waren ook onder de indruk van de grote dikke bomen in het bos. Juf Isabelle
maakte een kring rond een dikke stam met de kleuters en we maakten het ook even stil om te luisteren
naar de mooie rustgevende geluiden van het bos.  
Na de wandeling was het tijd voor het speelbos. Onder begeleiding van de juffen, ouders en grootouders
mochten onze kapoenen de verschillende speelbruggen ontdekken. Voor sommige kleuters was dit een
leuke uitdaging! We bezochten ook het huisje in het bos en we namen een leuke groepsfoto op de lange
krokodil.  
Vol nieuwe indrukken keerden we net voor de middag terug naar onze klas.  
Dit was een geslaagde start van ons nieuwe thema!  
 

Jules en Nellie klas op stap in het bos



Ook dit schooljaar gingen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in groepjes aan
de slag om een bedrijfje op te richten. Ze begonnen met het neerpennen van verkoop
ideeën. Daarna staken ze de koppen bij elkaar om samen te beslissen welk idee ze
verder zouden uitwerken. Nadien kreeg elke leerling een taak. Zo moest het bedrijf
bestaan uit iemand die instaat voor de productie, iemand die zorgt voor de reclame
en een logo, een verkoper/verkoopster en een boekhouder. Gedurende enkele
namiddagen gingen de groepjes aan de slag om hun bedrijfje op punt te stellen. Er
werden boodschappen gedaan, reclamefoldertjes gemaakt, verkooppraatjes
geoefend, nagedacht over recepten en presentatie. Op vrijdag 20 oktober was het
zover: In de voormiddag werd de laatste hand gelegd aan de producten en de
“winkeltjes”. In de namiddag werden de klanten ontvangen. Het werd een groot
succes. Ouders, grootouders, bewoners van het rusthuis, vrienden en sympathisanten
werden met veel plezier ontvangen. Na enkele uren waren alle winkeltjes uitverkocht.
Nadien kregen de boekhouders de taak om uit te rekenen of ze winst of verlies
hadden gemaakt. En ja, de kinderen bedanken met gepaste trots alle sympathisanten
voor hun gulle steun aan dit project!  

Miniondernemingen in 5 en 6!



Krullenbol leert kleuters de vaardigheden aan om tot schrijven te komen. Er wordt
reeds gestart bij de jongste kleuters en loopt door bij de oudste kleuters. 
De rode draad doorheen deze activiteiten is ritmiek. Door muziek, ritme, klank en
beweging worden de kleuters gestimuleerd om de vaardigheden op een speelse manier
te oefenen. 
De jongste kleuters starten met het maken van grootmotorische bewegingen en met
beide lichaamshelften tegelijkertijd. 
De oudere kleuters gaan hier verder op in en komen tot het tekenen van stip naar stip.
Zo vormen ze allerlei figuren in de lucht en op groot formaat. Er wordt nog met 2
handen gewerkt. 
Tot slot gaan de oudste kleuters over in het oefenen van schrijfpatronen. Er wordt
veel aandacht geschonken aan de schrijfhouding. Na het oefenen met het ganse
lichaam en op een groot blad, gaan de kleuters steeds kleiner werken. 
Zo kunnen de kleuters met plezier de stap zetten om te schrijven in het eerste
leerjaar. 



Wie op 22 september in de buurt van Onze School kwam zag met zekerheid heel wat
opvallende kinderen versierd in fluorescerende kleuren en opvallende outfits te voet
of op de fiets. Het was immers STRAPDAG, en daar deden ook alle kleuters graag aan
mee! 

Enkele dagen voor de strapdag maakten de kinderen van de beren- en kikkerklas reeds
kennis met “meneertje Stap” en “mevrouwtje trap”. Op een ludieke manier kwam het
thema tot leven en leerden de kinderen spelenderwijs hoe ze zich veilig kunnen
gedragen in het verkeer en waarom stappen of trappen naar school een betere keuze is
voor het klimaat. 

trap en stap op de strapdag

Op de strapdag zelf kwamen de kinderen maar al te graag naar school in fluo, met step
of fiets. We startten de dag met een “fluo-défilé”, fietsten een parcours op de
speelplaats en dansten de strapdagdans. 
We hopen dat de strapdag een aanzet was naar veel veilige dagen in de buurt van de
school! 



Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord.  
Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag

In een fietsstraat mag je met de auto of andere 

Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: 

Heel wat voetgangers en fietsers gebruiken de Nonnenkensweg als veiligere
toegangsweg tot Onze School.  
Maar welke verkeersregels gelden er in deze fietsstraat? Mag je er nog rijden met de
auto?  
Na contact met de politie zetten we toch graag even de belangrijke zaken op een
rijtje zodat onze fietsers veilig kunnen tot aan de schoolpoort geraken. 

        er niet sneller rijden dan 30 km/u. Ook snelle fietsers 
        moeten zich aan de limiet van 30 km/h houden. 

        motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Je blijft als 
        autobestuurder achter de fietser aan. 

        ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel   
        opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de 
        rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. 
Alvast bedankt om samen te zorgen voor de veiligheid van onze kinderen. We rekenen
erop dat iedereen deze verkeersregels respecteert. 

Veilige fietsstraat: de nonnekensweg!



Donderdag 12 oktober bracht het zesde leerjaar een bezoek aan het LTI in Oedelem.
Daar volgden ze twee workshops. De ene groep deed een workshop rond
wetenschappen en één rond plant/tuinbouw. De andere groep deed een workshop
rond plant/tuinbouw en één rond dier/landbouw. 

Op bezoek bij het LTI-Oedelem



Speuren naar Ursels erfgoed
Tijdens de lessen “oriëntatie op de wereld” leren we in het 3de leerjaar over onze eigen
omgeving. Daarvoor nodigen we experten uit in onze klas. Op dinsdag 3 oktober kwam dhr.
Marc D’hooge in onze klas vertellen over het Ursel van toen. Hij had een deel van zijn
verzameling oude prentkaarten meegebracht. Er waren ook affiches bij van een turnfeest
van lang geleden, een oude affiche van een aanbesteding, een originele prentkaart met
daaraan prachtige foto’s uit de oude doos. Op die manier leerden de kinderen over het
erfgoed uit hun eigen dorp.  

In het kader van deze lessen “oriëntatie op de wereld” (i.v.m. erfgoed) maakten we op
vrijdagnamiddag 6 oktober een leerwandeling doorheen het dorp van Ursel. Enkele ouders en
grootouders stapten die namiddag mee. De oude foto’s die de kinderen gezien hadden tijdens
de les, werden meegenomen. De kinderen moesten nu nagaan waar deze foto’s precies
genomen waren in Ursel. Telkens als we de plaats vonden waar de foto van vroeger genomen
werd, namen de kinderen nu een nieuwe foto. Heel leerrijke momenten tijdens de wandeling
doorheen de dorpskern van Ursel. Als afsluiter konden de kinderen even spelen op het
dorpsplein bij speeltram Kamielke. 
Nadien werden de foto’s van vroeger en nu, gebundeld in een fotoboek. 
Het fotoboek “Ursel van vroeger en nu in 2023” (door de leerlingen van het 3e leerjaar) werd
digitaal bezorgd aan Marc D’hooge en aan het RVT Onderdale. De kinderen gaven ook een
papieren versie van het fotoboek af in het RVT zelf zodat de bewoners konden herinneringen
ophalen door te bladeren in het fotoboek. 
 



 We hadden in het kader van erfgoed ook een kookactiviteit met een receptje uit de oude
doos: “aardappelwafeltjes”. 
Op donderdag 12 oktober maakten we tijdens onze kookactiviteit “lekkere
aardappelwafeltjes”. We kookten aardappelen, maakten er puree van en voegden bloem en
kruiden toe. Daarna bakten we alles in een wafelijzer. We konden smullen van de lekkere
aardappelwafeltjes. Nu je het receptje kent, kunt u het ook even uitproberen thuis!
Smakelijk iedereen!  

 
Groetjes van alle leerlingen van het 3e leerjaar en juf Carine 

Wisten jullie dat het zaterdag 16 september
“world cleanupday’ was? 
De hele maand september werd er extra
aandacht besteed aan het opruimen van
zwerfvuil. 
 
Ook op onze school vinden we het fijn om op
een nette plek te spelen. Daarom gingen de
leerlingen van het 2de leerjaar op
schoonmaakmissie. 
Gewapend met een grijpstok en handschoenen
gingen ze niet alleen zwerfvuil ruimen op de
speelplaats en de speelweide, maar ook in de
schoolomgeving. 
  

Nee tegen zwerfvuil



Familienieuws
Kleine handjes, grote dromen !
Gefeliciteerd met jullie kindje: 
Luicia Immesoete, 17 juli ‘23, een zusje voor Léon Verhoest(1ste)
Roman Amandels, 4 augustus ‘23, een broertje voor Fleur (2de), Jolina (3de)
en Ilaura (5de) 
Luca Van Slycke, 20 augustus ‘23, een kleinzoon voor juf Martine Sierens
Céline Verschaeve, 31 augustus ‘23, een kleindochter voor juf Hilde
Aurélie Van Hulle, 21 juni ‘23, een kleindochter voor juf Hilde

In hart en gedachten voor altijd
Jouw lichtje straalt tot in de eeuwigheid.

Luc Turrekens, 21 juni 1961 - 4 juli 2023, echtgenoot van Ria Tieleman, opa van Zoë
Wallaert (kikkerklas)
Gabrielle Teirinck, 4 september 2023, overgrootmoeder van Luna van Lerberge (berenklas)

pareltjes uit het 6de
De leerlingen van het 6de leerjaar lazen enkele fragmenten uit het boek Sammy Spoetnik. Hun opdracht bestond erin
om een vervolg te schrijven op het laatste fragment. Hieronder volgen twee pareltjes. 

De zeepkistenrace  

Ik krijg heel wat ideeën voor onze zeepkist: de bestuurder van de zeepkist kan een tijgerpakje dragen. We moeten en
zullen Fort X verslaan, en zonder vals te spelen. André komt met het idee om onze zeepkist oranje te verven en er dan
zwarte streepjes op te tekenen. Dus dat doen we, ik haal zwarte verf en André haalt oranje verf. Johan heeft al een
houten zeepkist gefikst en die verven we. Ik mag de zeepkist gaan besturen van Johan, ik heb veel stress om te racen
tegen de mannen van Fort X. De zeepkist is af en de race is morgen. Ik ga geen oog dicht doen deze nacht, want heel
het dorp komt kijken. Wat als ik vergeet hoe je moet remmen of ik word laatste?! Oh wat zou ik me schamen. Die
ochtend heb ik wel zes boterhammen gegeten van de stress. Heel het dorp staat samen rond de racebaan. Ik wil
wegrennen, maar ik wil ook racen dus stap ik op mijn zeepkist af. Ik zet mijn helm op en doe mijn tijgerpakje aan. Het
startschot gaat af en ik ga 20 km/uur. Plots vliegt mijn wiel er af. 



De mooiste zeepkist ooit 
       
We waren bezig met de zeepkist te maken. “Kom”, zei André, “we gaan spullen gaan hallen voor de zeepkist.” Onderweg
zagen ze de zeepkist van Fort X. “Hij ziet er sterk uit”, zei ik. “Kom we gaan door naar de winkel”, zei Margot. “Is dit kleur
goed?” vroeg Margot. “Ja”, zei ik. “Kom we gaan”, zei André. We schilderden de zeepkist en plakten er twee oortjes op en
dan nog een bordje met TIJGERCLUB op. “Zo hij is klaar! Mag ik er mee rijden?” vroeg ik. “Ja”, zei André. “Oké”, zei Margot,
“ben je klaar Sammy? Drie, twee, een, start.” Ik ging super snel vooruit! Oh nee er vloog iets in mijn oog! Ik probeerde om
het er uit te hallen, maar het lukte niet! Ik riep: “Help, help!” Maar niemand hoorde het. Opeens hoorde ik iets: de motor
werkte niet meer. Ik ging overkop! Ik viel en kon opeens niets meer zien, het leek alsof ik in een andere wereld was. Ik
zocht de anderen. Ik beleef zoeken maar vond niemand. In de verre verte zag ik een lichtje. Ik ging er naar toe en zag een
blinkend paleis met roze en blauwe wolken en witte konijnen en schattige puppy’s. Het was allemaal super mooi. Ik ging
het paleis binnen en zag de mooiste zeepkist ooit! Ik ging hem meenemen naar huis voor de zeepkistenrace. Ik vond de
uitgang en reed naar buiten en zei: “Hier kom ik later nog eens naar toe.” Ik was veilig aangekomen bij André en Margot.
Hun ogen waren verblind door de schoonheid van de zeepkist. We gingen hem meenemen naar de race en ik mag rijden.
We waren er. Iedereen vroeg zich af van waar ik die zeepkist had. Maar dat wilde ik pas zeggen wanneer de race
geëindigd was.   
 
KLAAR VOOR DE START? DRIE, TWEE, EEN, START! Ik reed zo snel ik kon. EN DE WINNER IS DE TIJGERCLUB!!! YAYYYYY!!! “Ik wist
dat je het kon Sammy. Iedereen was trots!” zei André. “Nu kan ik jullie vertellen van waar ik deze mooie zeepkist heb”, zei
Sammy. “Ja daar wacht ik al de hele tijd op”, zei Margot.  
 
Emma V.H. 

Het startschot gaat af en ik ga 20 km/uur. Plots vliegt mijn wiel er af. Margot roept dat we voor de gek zijn gehouden.
Johan is het nieuwste lid van Fort X en hij heeft mijn wiel losgedraaid. Ik ben woedend en ik zou zo graag ook vals spelen
maar het is te laat, Fort X ligt al op kop. Plots begint André te lachen en toen hij zei wat er was, kon ik me niet meer
inhouden van het lachen. Fort X hun stuur was afgekraakt en ze vielen in de gracht. Ik draaide vlug het wiel er weer op
en ik vertrok. De spanning is te voelen, ik zit nu al terug in de top drie en de race is nog niet voorbij. Maar daar is Fort X
weer! De twee teams voor me zijn vertraagd en Fort X steekt me voorbij en wint. Ik ben zo teleurgesteld en ik begin de
wenen van schaamte. Maar daar zijn mijn vrienden, ze zeggen dat het niet erg is. Het is waar, ik heb mijn best gedaan
en ervan genoten. Dat is het belangrijkste, niet winnen maar plezier maken. En toen kwam er een groot geheim uit, in de
zeepkist van Fort X zat een motor. Daarom dat ze zo snel weer in de race zaten. We zijn toch nog gewonnen!!! De tranen
rollen over mijn wangen van blijdschap. Fort X heeft zijn lesje nu wel geleerd. Ik heb gewonnen van Fort X. Ik ben zo blij
dat ik nu wel een gat in de lucht zou kunnen springen. En de trofee wordt gegeven aan de Tijgerclub en dat was een
magisch moment. 

Emma T. 



6 november          Schoolfotograaf
7 november          Bezoek aan het Drongengoed: 3de leerjaar
                           Op weg met techniek: 6de leerjaar
                           Bibbezoek 5de, 6de, kleuters A en B
8 november          Bezoek aan het Drongengoed: 5de en 6de leerjaar
                           Bezoek aan het Drongengoed:2de en 3de kleuterklas
10 november        Minecraft - Hacketon voor onze 3 geselecteerden in Brussel
14 november        Bibbezoek 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar
15 november        Geen voor - en naschoolse opvang
16 november        WOI: Bezoek aan Ieper: 5de, 6de leerjaar
21 november        Grootouderfeest
24 november       Geen school voor de kinderen: pedagogische studiedag
28 november       Bezoek aan het Concertgebouw van Brugge: 1ste, 2de en 3de
                          leerjaar
30 november       De Grote Zwarte Vogel: Vertelling en workshop voor het 3de
                          en 4de leerjaar 
1 december         Winterwandeling:: de avonturen van scheeve zeven:  Iedereen  
                          welkom!
6 december         De Sint komt naar school
7 december         Bezoek aan het PTI Eeklo: 6de leerjaar
8 december         Zwemmen 3de en 4de leerjaar
12 december        Toneeluitstap voor het 1ste en 2de leerjaar
                          Bibbezoek 5de, 6de, kleuters A en B
15 december        Zwemmen 3de en 4de leerjaar
19 december        Bibbezoek 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar
21 december        Kerstviering “Onze School” om 13.30 uur
22 december:       Zwemmen 3de en 4de leerjaar

Agenda: een blik vooruit!

NOV

DEC



OOp vrijdag 1 december organiseren we voor de eerste keer een themawandeling rond onze Urselse
geschiedenis. We kregen hierbij de hulp van het bewonersplatform Ursel inZicht.
Een unieke gelegenheid om onze jeugd te laten kennis maken met de tijd van toen. We proberen te
tonen hoe het was door de avonturen van Scheeve Zeven opnieuw even te beleven. Onze kinderen
krijgen voor deze tocht, in elke klas informatie over Scheeve Zeven van kleuter tot lager.
De boeken “de avonturen van Scheeve Zeven” of “ Scheeve zeven, de vliegenier” liggen misschien wel
nog in de kast van menige Urselnaar. Deze boeken zijn geschreven door Pol Verstraete. Toen zijn
zoon hoorde van onze plannen om het bekendste boek van zijn vader in de schijnwerpers te zetten,
bood hij zich spontaan aan om enkele fragmenten uit het boek te komen voorlezen.
En of we daar vereerd mee zijn! De zoon is immers acteur Mark Verstraete. Hij is bekend van vele
toneelstukken, Vlaamse films en televisieseries, waarbij zijn rol als Jef in de serie de Kotmadam wel
de bekendste is.
Daarnaast zal je langs onze wandelroute heel wat spektakel beleven en krijgen jullie ook een hapje
en een drankje. De deelname aan deze wandeling kost €12/per volwassene en € 8/kind (tot de
leeftijd van 12jaar).
Het vertrekpunt is aan de kerk, daar zullen we in shiften vertrekken zodat we de lezing door Mark
allemaal kunnen horen. We komen aan op Onze School.
Trek alvast je stapschoenen aan, neem je zaklamp bij de hand en ga mee op ontdekking langs onze
mooie Urselse wegen en maak opnieuw kennis met het Ursel van toen. Wie wil mag zich verkleden in
de tijd van toen, lijkt ons wel leuk. We kijken er alvast naar jullie om jullie talrijk te ontmoeten.
De inschrijvingen gaan van start in de week van maandag 13 november. Hou de affiches en mailing via
smartschool dus goed in de gaten.
Hopelijk tot dan.

Jullie komen toch ook!!!


